
MANIFEST
VRIJHEID EN VERZET

Zonder vrijheid kun je jezelf niet zijn en niet vrij en veilig deelnemen aan de samenleving. Die vrijheid 
is nooit vanzelfsprekend geweest. Zij is bevochten, beschermd en telkens opnieuw afgedwongen door 
mensen die zich organiseerden en verzetten tegen macht, uitsluiting en ongelijkheid.

Vrijheid kwam in Utrecht niet vanzelf tot stand, maar werd afgedwongen door burgers die zich organiseerden 
en verzetten. Waar helden uit de zeventiende eeuw — zeehelden en kooplieden die rijkdom vergaarden door 
kolonialisme en slavernij — terecht van hun voetstuk zijn gevallen, maakt Utrecht ruimte voor andere helden: 
niet van overheersing, maar van verzet, gelijkwaardigheid en democratie.

Zoals Quint Ondaatje, zoon van ouders die buiten de regentenelite stonden en met wortels in de koloniale 
wereld, opgegroeid in Utrecht. In 1786–1787 speelde hij een leidende rol in de Utrechtse patriottenbeweging 
en in een burgerrevolutie die de macht van de regenten doorbrak. Met deze revolutie liep Utrecht voorop in 
Europa met een vroeg democratisch stadsbestuur, tot stand gebracht door burgers die zich organiseerden tegen 
willekeur en uitsluiting. Deze opstand vond plaats vóór de Franse Revolutie en laat zien dat democratie ook hier 
van onderaf werd bevochten.

Ook in latere perioden kwam verzet voort uit de stad zelf: tegen het dempen van de singels, tegen de aantas-
ting van de historische binnenstad en tegen grootschalige projecten zoals Hoog Catharijne. Bewoners, actie-
voerders en kunstenaars maakten duidelijk dat de stad niet van bestuurders of marktpartijen is, maar van haar 
inwoners. Die traditie van verzet is geen reliek uit het verleden, maar een levende democratische kracht.
Verzet is nodig om rechten af te dwingen en om ze te beschermen. Tegen racisme en uitsluiting. Tegen fascisme 
en autoritarisme. Tegen discriminerende wetgeving zoals de strafbaarstelling van illegaal verblijf. En tegen de 
klimaat- en biodiversiteitscrisis, zoals in de strijd om Amelisweerd. LINK staat onvoorwaardelijk aan de kant van 
vrijheid, gelijkwaardigheid en democratie. LINK is antifascistisch.

Vrijheid bestaat alleen als we haar blijven verdedigen en bevechten.

Actiepunten
Bescherming van het demonstratierecht
We beschermen en faciliteren het recht om te 
demonstreren en protesteren als kernonderdeel van 
de democratie.
Terughoudend gebruik van noodbevoegdheden
Demonstratieverboden, noodbevelen en gebieds
ontzeggingen worden alleen ingezet als uiterste middel 
en altijd openbaar, gemotiveerd en toetsbaar.
Tegen criminalisering van activisme
We verzetten ons tegen de criminalisering van 
protest, activisme en burgerlijke ongehoorzaamheid, 
lokaal en nationaal.
Geen profilering of registratie van activisten
We werken niet mee aan het structureel volgen, 
registreren of profileren van activisten en 
maatschappelijke bewegingen.

Publieke ruimte blijft politieke ruimte
Pleinen, straten en parken blijven beschikbaar voor 
politieke expressie en protest, niet alleen op vooraf 
aangewezen locaties.
Actieve verdediging van burgerrechten
We spreken ons uit tegen wetgeving en beleid die 
het demonstratierecht, vakbondsrechten en andere 
fundamentele vrijheden ondermijnen.
Bescherming van maatschappelijke organisaties
Actiegroepen, maatschappelijke organisaties 
en burgerinitiatieven worden beschermd tegen 
intimidatie, repressie en onevenredige handhaving.
Erkenning van verzet als democratische kracht
Burgerlijk verzet en maatschappelijke actie worden 
expliciet erkend als essentieel onderdeel van een 
levende democratie.
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